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samenvatting:
Het boek gaat over een schildknaap Tiuri.
Hij moet de riddernacht doorbrengen in een kapel samen met vier andere schildknapen.
Ze mogen di nacht niet praten,eten,slapen en voor niemand de deur van de kapel opendoen.
Er wordt na een tijdje op de deur van kapel geklopt en de man fluisterde om hulp uiteindelijk heeft Tiuri de deur van de kapel toch opengedaan, er stond een man die een brief had en naar de koning van Unauwen gebracht moest worden. Tiuri moest het alleen naar de ridder met het witte schild in het bos brengen: ridder Edwinem.
Ridder Edwinem is v
ermoord door een ridder van de rode ridders maar daarvoor kan hij nog tegen Tiuri zeggen dat de brief van levensbelang is en dat Tiuri de brief zelf naar de koning van Unauwen moet brengen, hij geeft Tiuri ook een ring die hij aan Menaurus een kluizenaar in de bergen moet geven,hij zal Tiuri dan veilig de bergen over brengen.
Tiuri wil dat eerst niet maar daarna is hij er toch aan begonnen, onderweg naar de koning van Unauwen komt hij veel gevaren tegen zoals de Grauwe ridders hij werd door hun gevangen genomen en later weer vrijgelaten.
De Grauwe ridders helpen hem een eind op weg naar de bergen waar hij naar Menaurus toe moest.
Aan het begin van de berg komt hij een man tegen die met Tiuri mee wilt reizen.
Later probeert die man Tiuri te vermoorden door hem in een ravijn te duwen want hij is een van de rode ridders.
Hij viel er toen zelf in maar Tiuri trok hem eruit omdat hij nog van niets wist.
Hij komt boven aan berg bij de kluizenaar Menaurus en zijn vriend Piak.
Tiuri geeft Menaurus de ring die hij van ridder Edwinem heeft gekregen.
Menaurus stuurt zijn vriend Piak mee met Tiuri en helpt hem veilig over de bergen.
Als ze vlak bij Unauwen zijn wil Piak niet terug naar Menaurus maar mee met Tiuri om samen met hem de brief veilig te bezorgen.
Als ze bij de burgemeester zijn ontdekt Piak dat het een val is en vlucht, Tiuri leert de tekst van de brief uit zijn hoofd en verbrand de brief.
Uiteindelijk kunnen ze naar de koning van Unauwen om het te vertellen.
Omdat de brief heel belangrijk was heeft de koning van Unauwen een brief geschreven naar de koning van Dagonaut, dat Tiuri een hele belangrijke brief heeft bezorgd en toch tot ridder moet worden gekroond, hij wordt dat ook en is net als de andere een ridder en Piak in zijn schildknaap.
[bookmark: _GoBack]Mening: Ik vond het leuk om te lezen, het was super spannend en ik raad het zeker aan.
